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Op zonnige dagen speelden ze graag
buiten met hun andere vrienden
Janoad, Johnshi en Wandrio, gooiden
ze met een frisbee, maakten ze
wandelingen door de bossen en
visten ze in de nabijgelegen rivieren.
Op regenachtige dagen bleven ze
binnen en speelden ze bordspellen,
keken ze naar films of kookten ze
gezamenlijk heerlijke maaltijden.

Het Kamp Verhaal
Het Mushroom Kingdom was een rustig en vredig koninkrijk,
bewoond door vriendelijke burgers en geregeerd door Princess
Katreach. Millario en Landruigi waren altijd al heel goede
vrienden geweest. Ze groeiden op in het Mushroom Kingdom
en werkten als loodgieters in de stad. Ze waren heel tevreden
met hun rustige leven, waarin ze elke dag hard werkten en
daarnaast veel tijd doorbrachten met hun vrienden en familie.

 
 

Maar die vrede werd verstoord toen de duistere krachten van
de kwaadaardige Bowky samen met zijn handlanger Nolfer JR
het kasteel van Katreach, dat in Westouter lag begonnen over te
nemen. Bowky en Nolfer JR hadden een heel plan bedacht,
maar tegen de tijd dat Millario en zijn vrienden dit door hadden
was het al te laat. Het plan was al te ver bezig en prinses
Katreach en haar vriendin prinses Daisel werden gevangen
genomen in prinses Katreach's kasteel. Alle burgers moesten
vanaf nu naar de tiran Bowky luisteren, en de burgers die in
opstand kwamen werden direct gevangen genomen.



Toen Millario en Landruigi, de
beroemde loodgieters, dit nieuws
hoorden, konden ze dit niet zomaar
laten gebeuren. Ze moesten de
prinsessen en de burgers beschermen
door Bowky en Nolfer JR verslagen.
Maar om dit te doen moesten ze
helemaal naar Westouter gaan om
daar Katreach en Daisel te gaan
redden.

Millario en zijn vrienden wisten dat ze het niet alleen
aankonden tegen Bowky en zijn leger. Ze besloten om
wat hulp te vragen en gingen op zoek naar meer
bondgenoten. Ze reisden door het hele koninkrijk om
mensen te zoeken die hen konden helpen in de strijd.

Senic had gehoord dat Millario en zijn vrienden nog op
zoeken waren naar een avonturier die met hen mee
wou. Senic was al een tijdje op zoek naar nieuwe
vrienden en dit avontuur was enkel nog beter. Als de
snelste egel van heel het land vond hij razend snel
Millario en zijn vrienden en sloot hij zich aan bij de rest. 



Didi kong had ook gehoord van de plannen om
Prinses Katreach en Prinses Daisel te gaan redden,
omdat Didi kong al heel zijn leven smoor verliefd was
op prinses Daisel besloot hij om ook mee te gaan om
zo haar hart te winnen. 

 
 

Met hun nieuwe bondgenoten  waren ze vastberaden om het
kasteel van Katreach te bereiken en de prinsessen te redden
uit de handen van Bowky en zijn leger. Maar het pad naar het
kasteel was bezaaid met hindernissen en gevaren. Ze
moesten door dikke bossen trekken, diepe kloven oversteken
en rivieren doorkruisen. Omdat Millario en zijn vrienden toch
nog wel wat hulp kunnen gebruiken met het terug winnen van
het kasteel van Katreach en het verslagen van Bowky hebben
we met Chiro Jongens Putte besloten om Millario te gaan
helpen. 
Ga jij mee?



Wanneer start het
avontuur?

 Aspiranten:
Zij vertrekken maandag 10 juli met de fiets naar Westouter. Gerief voor onderweg

dienen ze zelf mee te nemen. Het vertrek is gepland rond 9uur.
Kerels & Toppers:

Zij vertrekken dinsdag 11 juli met de fiets en het openbaar vervoer op kamp. Gerief
voor onderweg dienen ze zelf mee te nemen. Het vertrek is gepland om 9uur.

Rakkers:
Zij vertrekken op dinsdag 11 juli rond 9u aan het station van Mechelen op kamp. 

Speelclub en Miniclub:
vertrekken op zaterdag 15 juli om 14u met de bus richting Westouter.

 
Concrete afspraken over het vertrek volgen later nog via de leiding.

 

De Rakkers, Toppers, Kerels & Aspiranten
Zij brengen hun valies binnen op maandag 10 juli tussen

19:00u en 20:30u. Rakkers en Toppers brengen dan ook hun
fiets mee. Het binnenbrengen van materiaal vindt plaats op

de parking van de voetbal, op de Heuvel.
Miniclub en Speelclub

Zij brengen hun valies mee wanneer ze met de bus
vertrekken of mogen hun valies ook alvast binnenbrengen

op 10 juli.

Binnen brengen
valiezen



Hoeveel kost deelnemen aan dit wonderlijk avontuur?
 

- 10 dagen kamp (Rakkers, Toppers, Kerels en Aspiranten): € 160
 

- 7 dagen kamp (Miniclub en Speelclub): € 120
 

Indien er meer dan één kind van dezelfde familie meegaat kan men
€10 euro per volgend kind korting krijgen. Deze zal achteraf worden

teruggestort.
 

U dient uw kind online in te schrijven via onze site!
www.chirojongensputte.com

 
Indien u het bedrag graag in stukjes betaalt, mag u hiervoor contact

opnemen met onze VB Katrien Heylen 

Inschrijven



Wat mee te nemen

ondergoed
speelkledij (T-shirts, broeken, hemden,...)
kousen / sokken
warme truien / trainingsvest
regenjas / KW
pyjama
zakdoeken
gemakkelijke schoenen
gummilaarzen of andere vochtbestendige
schoenen
sloefen of sleffers
zwembroek 

Kleding

drinkbus
zonnecrème
zonnebril
keukenhanddoeken
was- en veiligheidsspelden
zaklamp
schrijfgerief, adressenlijst (eventueel

aardappelmesje (alleen voor

papieren zakdoekjes

Allerlei

       kaartjes of enveloppen)

       toppers, kerels en aspiranten)

handdoeken en washandjes
tandenborstel, tandpasta, zeep,
shampoo
borstel / kam

Toiletgerief

slaapzak / lakens en dekens
(eventueel hoeslaken)
kussen (en kussensloop)

Slaapgerei

gelieve geen snoep mee te geven of

merk al je voorwerpen!!!
gelieve een fietsslot mee te nemen
Wij vragen ook om smartphones en

Kaartjes en postzegels zijn op kamp

Belangrijk

       op te sturen met de post, de leiding
       zal deze met plezier afpakken en
       zelf opeten

       andere dure spullen thuis te laten

      te koop. Gelieve hier een zakcentje
      voor mee te geven



Dagindeling

8:00 1ste wekker

8:15 2de wekker+ opstaan

8:30 Ontbijt

12:45 Middageten

13:30 Platte rust

14:30 start activiteiten

9:15 Start activiteiten

18:00 Avondmaal

19:00 Vrij uurtje

20:00 Pap

20:30 Slapen minies
21:00 Slapen speelclub 
21:30 Slapen rakkers 
22:00 Slapen toppers 
23:00 Slapen kerels 
23:30 Slapen aspis 



Katrien Heylen(Volwassen begeleider): +32 498/39 03 35 
Senne Wittens(Hoofdleider): +32 473/70 52 93
Lander Roelands(Hoofdleider): +32 468/25 77 47 
E-mail: chiroputte.jongens@gmail.com

Contact

Brief:
'Naam van het kind'
Chiro jongens Putte
Poperingestraat 36
8954 Heuvelland

Adres 

Het kamp eindigt op vrijdag 21 juli. Iedereen komt met de bus terug
tot in Putte. De aankomst is gepland in de namiddag(rond 13u). Het
exacte uur wordt later nog meegedeeld.
Doordat wij kort na het kamp onze Chirofeesten hebben en onze
lokalen verhuurd worden aan andere kampen, zal het pas terug
Chiro zijn op zondag 13 Augustus. Zo kan de leiding zich focussen
op het organiseren van wat alweer een fantastische editie van onze
Chirofeesten belooft te worden. We nodigen jullie
daarom dus ook graag uit in het weekend van 4-5-6 Augustus op
onze Chirofeesten. Bij eventuele wijzigingen wordt u hiervan op de
hoogte gebracht.

Na het kamp


